
 
VIERING ROND DE SCHRIFT 
27 juni 2021 om 10.00 uur 

Kerk van de eenheid in Christus te Son 
 

- Orde van dienst -  
 

 
Orgelspel 
In stilte bereiden wij ons voor 
 
Aanvangswoord, aansteken tafelkaars 
 
Het verlangen naar genezing zit diep in de mens, en wortelt in een 
nog dieper verlangen, het verlangen naar leven. Jezus onderkent dit 

verlangen en handelt er naar. Hij weet als geen ander dat God, een 
God is van levenden en niet van doden. 
De brandende Paaskaars is het teken dat de Levende in ons midden 
is, aan dat licht ontsteken wij nu de tafelkaars. 
 
Bemoediging 
 
Wij zijn hier samengekomen in dit huis van vrede en verbonden met 
allen thuis,  mogen wij elkaar groeten met de vertrouwde woorden: 
 
 Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 en die niet laat varen het werk van zijn handen,  

Amen 
 
Gebed van toenadering 
 

Wij zijn gekomen omdat we hopen  
dat hier woorden zullen klinken 
waaraan we ons kunnen optrekken, 
woorden die waardevast zijn en betrouwbaar. 
Maar tegelijk beseffen we  
dat onze oren daar niet op zijn ingesteld. 
Daarom bidden wij,  
help ons over de drempel en maak ons open voor U 
Amen 
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Zingen Lied 630: 1 3 en 4 “Sta op een morgen ongedacht” 

 
3  Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

 
4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
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Gebed om ontferming 

Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen 
einde, ….. 
 
Daarom roepen wij U aan om ontferming: 
Heer ontferm U,   
Christus, ontferm U,  
Heer ontferm U, Amen 

 
Lied: Liedboek 103c vers 1 “Loof de koning heel mijn wezen” 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen geneest en tot leven roept 
Door het heilzaam Woord van profeten en apostelen, 
Open ons voor Jezus, uw Zoon, en doe ons hier  
De kracht ervaren die van Hem uitgaat 
En ons zal doen herleven, 
Dit uur en al onze dagen, Amen 
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Lezing  Jesaja 3: 25 - 4:6 
 
Zingen Lied 84 vers 1: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer” 

 
 

Lezing  Wijsheid 1: 13 - 15 en 2: 23 -24 
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Zingen  Lied 513: 1 en 4 “God heeft het eerste woord” 

 
4  God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 

Lezing  Marcus 5: 21 - 43 
 
Zingen Lied 335 “Hoor het woord” 
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Overweging 
 
Orgelspel 
 
Lied 422  “Laat de woorden die wij hoorden” 

 
2  Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

3  Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 
 
Toelichting op de inzameling 

Collectedoel: Vrienden van Sengerema 
Rekeningnummer: NL07 RABO 0167  9072 20   
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Gebeden 
 

Met gesproken acclamatie:  
 Vervul ons met uw Geest,  

geef adem en kracht aan mensen 
 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 

Slotlied  Lied 418: “God schenk ons de kracht” 
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2  Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3  Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
4  God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


